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De draak van Ieper
De Ieperse draak Margriet komt van het Ieperse belfort. Zo hoog op haar torenspits had ze het zwaar te
verduren! Tijd voor een grondige opfrissing van zowel de draak als ons geheugen. Tot januari 2022 staat
Margriet te pronken in het Yper Museum. Naast haar, in een gigantische vitrinekast, kan je jouw drakenkennis
aanscherpen in de tentoonstelling 'De draak van Ieper'. Een bijzondere selectie objecten uit de Ieperse
museumcollectie illustreren de geschiedenis van dit mythisch wezen. Waarom heet de Ieperse draak Margriet?
En wat hebben draken met belforttorens? Waken ze over de stad, over hun toren, of staan ze daar gewoon te
schitteren? Ze komen voor in verschillende culturen en hebben af te rekenen met drakendoders zoals Sint-Joris
en Sint-Michaël. En hoe evolueerden ze van grote slangen met gevederde vleugels tot de draken zoals we ze nu
kennen?

De tentoonstelling bevindt zich op de eerste verdieping van het Yper Museum in het publieke gedeelte. Gratis
toegankelijk tijdens de openingsuren van het Yper Museum. Reserveren is voor deze tentoonstelling niet
noodzakelijk, maar hou je voor ieders veiligheid strikt aan de coronamaatregelen.
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